
Orde van dienst woensdag 13 maart 2024 – Biddag  Kruiskerk Nijkerk 
Voorganger:  ds. Rianne  van der Nagel-Meter 
Organist:  Geurt Albert Buitenhuis   
 
 
       A   OPGANG EN INTREDE 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars op de tafel  
 
Aanvangslied [staand]:   Psalm 33: 1 en 6 (De nieuwe psalmberijming)  

 

1. Juich voor de HEER om Hem te loven; 

oprechte mensen, huldig Hem. 

Haal uit je hart een lied naar boven; 

leg alle liefde in je stem. 

Zing bij de akkoorden; 

speel met nieuwe woorden; 

zing bij harp en luit. 

Maak de mooiste klanken 

om de HEER te danken; 

zing het vrolijk uit. 

 

6. Verlangend staan wij uit te kijken 

naar onze redder, onze Heer. 

Hij is ons schild dat niet zal wijken; 

in liefde ziet Hij op ons neer. 

Al zijn zegeningen 

zullen wij bezingen; 

ja, Hij maakt ons blij. 

HEER, wil aan ons denken, 

ons uw zegen schenken. 

U verwachten wij. 

                                 
Stil gebed, Votum en groet [staand]      
 
Inleiding op biddag 
 
Gebed 
 
Zingen:  ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ HemelHoog 667 (graag met notenbeeld)  
     
     B   DIENST VAN HET WOORD      
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing:  Matteüs 6: 7-13 (BGT)  
Zingen:   ‘Heer, ik kom tot U’  Opwekking 488  
Schriftlezing: Lucas 11: 1-13  (NBV)    
 
Overweging  
Zingen:   ‘Heer, leer ons zien’  Geroepen om te Zingen 70 (melodie: NLB 247)  



 1. Heer, leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan, 

  zinloos en vaag, in nevels op te gaan, 

  voelen wij ons verloren en alleen, 

  dwalen wij zomaar rond en nergens heen.  

 

 2. Heer, leer ons zien, de zin en het verband:  

  U ons begin, en U ons vaderland.  

  Wees weer de God die ons heeft uitgedacht, 

  wees weer de Vader, die ons thuis verwacht.  

 

 3. Heer, onze God, U maakt ons duister licht;  

  in onze mist schept U een vergezicht, 

  ieder van ons, hoe nietig hij ook is,  

  heeft in uw samenhang betekenis.  

 

 4. U bent de kracht die ons tot leven riep, 

  U bent de hoop van allen die U schiep.  

  U bent de band die heel de mensheid bindt,  

  U het geluk dat zij tenslotte vindt.   

 
     C  DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG 
 
Gesproken geloofsbelijdenis   
 
Zingen: NLB 863: 1, 5 en 6 
 
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het gezongen ‘Onze Vader’ NLB 371  
 
Collectemoment  
      
Zegen  
 
Slotlied [staand] : ‘De dag gaat nu bij ons vandaan’ NLB 258 (graag met notenbeeld)  
 
Uitleidend orgelspel 


